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Ik zou wel een kindje lusten met zijn expressieve, humoristische kleurenillustraties maakt

voorlezen een feest voor jong en oud! Het prentenboek verscheen voor het eerst in 2004 in
Frankrijk, waarna het in 2005 in Nederland werd uitgegeven door Uitgeverij Gottmer, waar het
al jaren een van de meest populaire titels is. Wereldwijd is Ik zou wel een kindje lusten in 20
verschillende talen vitgebracht en zijn er in totaal 850.000 exemplaren verkocht.
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Geef een prentenboek cadeau

Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle kinderen te laten opgroeien tussen
de mooiste boeken. Daartoe brengt zij ieder jaar een prachtige prentenboekenklassieker
op de markt voor slechts € 2,50. Maar hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Natuurlijk aan eigen kinderen, neefjes, nichtjes, kleinkinderen, maar ook aan kinderen die
thuis geen boeken hebben. Met dat doel voor ogen vraagt een toenemend aantal boek-
handels hun klanten om een boek te doneren aan een kind dat geen boeken heeft, via de ®
plaatselijke voedselbank of een andere, door de boekhandel te benaderen instelling. ¢

Maar ook een groeiend aantal scholen en kinderopvanginstellingen doet aan al hun kinderen een boek cadeau, om
het vervolgens te gebruiken als startpunt voor activiteiten. Zij kunnen bij de boekhandel promotiepakketten bestellen
met posters, vlaggetjes en lessuggesties. Alles om van dit prentenboek een groot feest te maken.

Geef een prentenboek cadeau
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www.geefeenprentenboekcadeau.nl
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